
“Hett huwelijk moet door iedereen in ere worden 
gehouden” Heb. 13:4 

 

De maand mei staat bekend als de maand van de 

bruid, de maand van het huwelijk en de maand van 

het gezin. Het is moeilijk om in die maand niet aan 

het gezin te denken, niet in de laatste plaats omdat 

we er via de media veel over horen. En ook omdat 

het gezin ons kostbaarste bezit is. Helaas is het gezin 

de laatste tijd sterk achteruitgegaan. Er heerst verwar-

ring over de hele structuur en functie ervan. Wat tot 

voor kort werd beschouwd als een "normaal" gezin, 

bestaande uit vader, moeder en kinderen, wordt de 

laatste jaren gezien als een van de vele mogelijkhe-

den. Men kan dus stellen dat het huwelijk en het ge-

zin in onze huidige wereld instellingen zijn die worden 

aangevallen en dat met het huwelijk en het gezin on-

ze beschaving zelf wordt bedreigd. 
 

De grote maatschappelijke verandering heeft geleid 

tot een drastische verandering van het gezin en zijn 

verantwoordelijkheden. Het gezag van de ouders is 

aangetast  door  het  binnendringen  van  (niet-

christelijke) culturele invloeden, sociale druk en verlies 

of gebrek aan begrip van huwelijk en gezin. Binnen 

verscheidene kerken is er een gebrek aan belangstel-

ling en inzet om de Bijbel als geheel in hun leven te 

betrekken. Zeker, in veel christelijke kerken is er geen 

gebrek aan bijbelstudies, mediaprodukties en dergeli-

jke. Maar veel christenen zijn zich niet bewust van de 

diepe bijbelse, theologische en geestelijke fundamen-

ten van huwelijk en gezin die centraal staan in het 

christelijk leven. 
 

Het huwelijk, zoals door God gepland, is een heilige 

en onverwoestbare band tussen één man en één 

vrouw. Andere relaties, zoals de verbintenis tussen 

twee mensen van hetzelfde geslacht, vormen geen 

huwelijk, hoewel het burgerlijk recht dit heeft goedge-

keurd. Het gezin bestaat dus uit een man en een 

vrouw  in  het  huwelijk  plus  eventuele  kinderen 

(natuurlijke of geadopteerde) en andere aanverwan-

ten. Voor elk lid binnen de gezinsstructuur geeft de 

Schrift duidelijke en welomschreven rollen en richtli-

jnen, die de maatschappij (inclusief veel christenen) 

tegenwoordig als achterhaald of onaanvaardbaar bes-

chouwt. Een dergelijke minachting voor Gods instruc-

ties voor het gezin heeft geleid tot het uiteenvallen 

van gezinnen, verstoorde huwelijken, opstand en ge-

brek aan respect door kinderen, en allerlei verstoorde 

relaties. 
 

De crisis in onze christelijke huwelijken en gezinnen 

is symptomatisch voor een onderliggende geestelijke 

crisis. Om het gezin te herstellen is het daarom no-

odzakelijk een bijbels begrip van huwelijk en gezin te 

krijgen en te proberen dit serieus in ons leven toe te 

passen. De kerk mag niet toestaan dat een seculiere 

en niet-christelijke samenleving haar normen dicteert 

en het gezin vernietigt. Christenen hebben de plicht 

om voor het gezin te vechten en manieren te zoeken 

om hun levensstijl te veranderen zodat deze voldoet 

aan  Gods  normen.  Wat  goed  is  voor  onze  niet-

christelijke ouders en grootouders is niet goed voor 

een gelovig gezin. De enige manier om huwelijk en 

gezin te herstellen is zich te houden aan de principes 

die God sinds de schepping van de wereld heeft in-

gesteld en die door Christus en de apostelen zijn ver-

sterkt. Wanneer christenen besluiten naar de Bijbel te 

kijken als hun bron van geloof en praktijk (de norm) 

voor huwelijk en gezin, zullen onze huwelijken en ge-

zinnen worden hersteld volgens Gods volmaakte plan 

en zal onze samenleving worden getransformeerd. 

Drª Marilda de Oliveira 
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DIENSTEN VOORGANGERS COLLECTES 

01/05  Dankdagdienst  
 9h30 Pr. Rorgers Pianaro CACJ 

  Medewerking Wijk Zwarte Meer  
07/05  Diensten met Heilig Avondmaal  
 9h30 Pr. Rorgers Pianaro Diaconie 
 9h30 Pra. Marilda de Oliveira  -  Lar EH  
 19h30 Pra. Marilda de Oliveira  
14/05 9h30 Pra. Marilda de Oliveira Evangelisatie 
 19h30 Pr. Rorgers Pianaro  
18/05  HEMELVAART  
 19h30 Pra. Marilda de Oliveira Evangelisatie 

21/05 9h30 Pr. Rorgers Pianaro AASC 
 19h30 Br. Jacques de Best               H  
28/05  PINKSTEREN  
 9h30 Pra. Marilda de Oliveira Diaconie 
 19h30 Pr. Rorgers Pianaro  

CONTATOS 

PR. RORGERS PIANARO   
(41) 99821-7726   (Descanso: 2ª-feira) 

rorgers.pianaro@hotmail.com 
PRA. MARILDA DE OLIVEIRA   
(42) 98855-4789 
dreamolive@hotmail.com 
SECR. CATHARINA LOMAN 
(42) 99127-2016   
iercastrolanda@outlook.com 

VAN DE KERKENRAAD 
 

- Deze maand is de kerkenraadsvergadering op 02 mei. 
 

- Woensdag 3 mei is er voorbereiding voor de bijbelstudie van deze 
maand. 
 

- We vieren het Heilig Avondmaal, in beide diensten, op zondag 07 
mei. 
 

- Op zaterdag 13 mei is er vergadering van de Synode, in Castrolan-
da. 
 

- Hemelvaartsdag, 18 mei, is de kerkdienst `s avonds om 19:30 uur. 
 

- Op zondag 28 mei vieren me Pinksteren. 
 

Frans Jan van der Vinne 

Hartelijk gefeliciteerd! 

JARIGEN MEI 2023 

04 Sra. Gezina Rabbers Groenwold 67 

09 Sra. Tatiana Ficker Pianaro 44 

17 Sra. Harmina J. Groenwold Kiers 76 

23 Sr. Jan A. Rabbers 92 

30 Sr. Roelf A. J. Kassies 79 

31 Sr. Johannes W. Strijker 74 

   

5 Caio Contente Boer 2 

5 Lorena van Arragon Resende 4 

9 Monique S. Petter Malherbi Klüber 9 

15 Beatriz Rabbers Hennipman 1 

15 Francisco Ribeiro Borg 6 

25 Marcos Miguel Petter 7 

Sua oferta pode 
ser depositada na 

conta da IERC: 

Sicredi 748  
Ag. 0730 - 
c/c 28964-3 
Chave PIX: CNPJ 
76.111.640/0001-30 

 MEI 

01 Bairro Zwarte Meer 

07 Fam. Walter e Ana Gehrmann 

14 Fam. Taeke e Jenneken Greidanus 

18 Fam. Peter e Carla Greidanus 

21 Sra. Wimmy Greidanus 

28 Fam. Eltje e Caroline Groenwold 

  

 JUNI 

04 Fam. Eduardo e Suelen Groenwold 

11 Fam. Teunis e Lientje Groenwold 

18 Fam. John e Flávia Groenwold 

25 Fam. Hans e Gea Groenwold 

BLOEMEN IN DE KERK 

Een nieuw jaar, geschenk van God! 

Om met Hem te leven, met Hem te 

genieten en met Hem te delen. 

CONFERÊNCIA FIEL JOVENS 2023 

Tema: “Perto de Deus: A epístola de Tiago e a verdadeira religião” 

“Sejam praticantes da palavra. O ouvinte e não praticante é como aquele que olha 

seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face.” (Tg 1.22-24) 

 

Data: 30 de junho a 02 de julho de 2023 

Local: Hotel Majestic – Águas de Lindóia, SP 

Preletores: Augustus Nicodemus, Jonas Madureira, 

Marcelo Milazzo, Tiago Cavaco e Tiago Santos  

Informações: Annie Groenwold (42) 99900-2212 

mailto:iercastrolanda@outlook.com

