
  Stel dat enkele nieuwe echtparen besluiten om in 
gemeenschap te gaan leven. Enkele vragen rijzen al snel. 
Moeten we dicht bij elkaar gaan wonen? Zo ja, waar? In 
het centrum of in een afgelegen wijk? Hoe kunnen we on-
ze kinderen veilig houden? Moeten we elke vorm van ge-
vaar vermijden of hen leren met risico's om te gaan? Moe-
ten onze kinderen een helm dragen als ze fietsen of niet? Is 

het hebben van honden 
toegestaan of niet? Zo ja, 
hoeveel? Moeten de ramen 
groot of klein zijn? Hoe zit 
het met bomen? Welke 
kunnen geplant worden? 
Groot, klein of middelgro-
ot? Kleine vragen die heel 
verschillende meningen 
kunnen oproepen. 

  De situatie in de kerk in Rome zet ons aan het den-
ken hoe moeilijk het is om in gemeenschap te leven. 
Paulus richt zich tot deze gemeenschap en zegt: "Alles 
wat niet voortkomt uit geloof is zonde." (Rom. 14:23b) 
De kerk bestond uit Joden en niet-Joden (d.w.z. niet-
Joden waren mensen die niet tot de Joodse gemeens-
chap behoorden) die kwamen van - en verschillende 
achtergronden hadden. Er was het grote risico dat beide 
partijen hun voorkeuren aan de gemeenschap zouden 
opleggen. Het Joodse dieet was anders dan het niet-
joodse dieet en ook de sociale en religieuze gewoonten 
verschilden. Het was duidelijk dat het verschil tussen 
deze twee groepen van invloed was op de manier waa-
rop ze met elkaar omgingen. Zich bewust van de groei in 
geloof en gemeenschap, probeerden de apostelen na 
het overleg in Jeruzalem (Handelingen 15), de heidenen 
niet te belasten met de verplichtingen van de wetten uit 
Mozes’ tijd. De Joden hadden enkele ceremoniële wet-
ten die niet aan de gemeenschap hoefden te worden 
opgelegd. Ze aten bepaalde soorten vlees niet, ze moes-
ten de sabbat in acht nemen en de besnijdenis moest 
worden uitgevoerd. Voor de apostelen waren de niet-
Joden vrij van deze ceremoniële wetten. Het volwassen 

christelijk geloof kon de christelijke gemeenschap deze 
vrede in hun relaties bieden. 

  Paulus bekijkt deze situatie opnieuw in Romeinen 
14:1-15:13 vanuit een interessante invalshoek. Om in ge-
meenschap te leven moeten mensen weten hoe ze het 
op de juiste manier oneens kunnen zijn. De ene groep 
kan de andere groep overtuigen of beiden kunnen een 
manier vinden om samen te leven ondanks hun me-
ningsverschil. De kerk is een gemeenschap waar debat-
ten zijn. In hoofdstuk 14 en 15 daagt de apostel de ge-
meenschap uit om de naaste op de eerste plaats te zet-
ten in kleine geschillen. Paulus is duidelijk in zijn 
uitspraak dat iedereen voor God rekenschap zal afle-
ggen (14:12). Een persoonlijk oordeel kan niet dezelfde 
geestelijke vooruitgang bieden aan je naaste zoals die 
alleen komt door Gods aanwezigheid in je leven (14:13). 
Het koninkrijk van God is niet beperkt tot individuele 
voorkeuren, hoe spiritueel of religieus die er ook uit zien 
(14:17). Het evangelie van Jezus Christus is het dragen 
van de zwakheden van hen die zwak zijn in geloof, in de 
hoop dat de Heilige Geest in het leven van onze naaste 
zal bewerkstelligen wat Hij voorschrijft in zijn Woord 
(15:1,18-19). Zoals Christus onze zwakheden draagt moe-
ten wij de zwakheden van onze broeders en zusters dra-
gen. 

  Wij mensen kiezen 
altijd voor onze eigen vol-
doening. Onze voorkeu-
ren worden niet altijd 
geaccepteerd! Als we al-
leen daar voor gaan, lo-
pen we het risico geïso-
leerd te raken. Onze ver-
bondenheid met Christus 
verandert ons zodanig 
dat we verlangen om vo-
or Hem en in gemeens-
chap te leven. We begin-
nen wat geschreven is te 

“De naaste op de eerste plaats zetten, op de manier van Jezus." 
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Johannes Calvijn 

"Het doel van alle genade-
gaven is dat ze zo meege-
deeld worden aan leden van 
Christus. Daarom, hoe ster-
ker we in Christus zijn des te 
meer zijn we verplicht om de 
zwakken te ondersteunen." 

Anthëunis Janse 

"Voor ontwikkeling en groei 
in kennis van onze Heer 

Jezus Christus, door het ge-
loof dat Hij geduldig is met 
ons en met onze kinderen. 
Dan worden we steeds ge-
duldiger met onze naaste, 

ook met de kinderen van 
God die struikelen en met 

zijn kinderen, terwijl we na-
denken over onszelf." 
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gebruiken als een instrument van troost en opbouw (15:4-5). Hoe kunnen we 
zien of we onze naaste op de eerste plaats zetten? Zijn we geduldig en kalm als 
we het oneens zijn over secundaire zaken? Zijn we vriendelijk tegen vrienden 
die ongegronde ideeën hebben? Verwelkomen we de zwakken met vreugde? 
Meer in het algemeen, streven we ernaar om te allen tijde in geloof te hande-
len met hen die nog niet volwassen zijn in het geloof? 

Pr. Rorgers Henry Pianaro 
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BLOEMEN IN DE KERK 

Een nieuw jaar, geschenk van God! 

Om met Hem te leven, met Hem te 

genieten en met Hem te delen. 

VAN DE KERKENRAAD 
 

Ledenlijst 

Huwelijk: Op zaterdag 05 augustus, ontvingen Mateus André Rabbers en Eliamara 
 Pereira Carneiro een zegen over hun huwelijk. 
Geboren:  
 10 augustus: Estevan, zoon van Taísa van der Vinne en Felipe Nisgoski, 
 14 augustus: Mel, dochter van Stephany en Leandro de Jager, 
 22 augustus: Carlos Oldemar, zoon van Jéssica Gehrmann en Caio Quadros. 
Gedoopt: 

 Op zondag 13 augustus is de Heilige Doop bediend aan Victória Barkema Bouw- 
 man, dochter van Gabriella en Vinicius. 
 

- De Kerkendag van de IERB, op zaterdag 5 augustus in onze kerk, heeft ons blij ver-
rast met meer dan 250 deelnemers van alle IER’s. Met de woorden van Ds. Arjan 
Witzier en het mooie weer, kregen we theorie en praktijk over het onderwerp: 
“Sterker worden in gemeenschap in Christus”. 
 

- Onze dank gaat uit naar de koren en de organisatie van de Korendag, op 26 augus-
tus in onze kerk. Het was heel mooi. 
 

- Zondag 3 september mogen we ontvangen Liam Calzada Bouwman, zodat hij de 
Heilige Doop mag ontvangen. Liam is de zoon van Veronica Bouwman em Enric Cal-
zada Pociello. 
 

- Aline van Gastel en Bruno Henrique Santos hebben bevestiging van hun huwelijk 
aangevraagd in onze kerk. De dienst met deze bevestiging en de zegen over het hu-
welijk, zal zijn op 9 september om 17 uur. 
 

- September is de maand van het Zendingswerk. Op zondag 17 is er kanselruil met de 
IER Tibagi en mogen we Ds. João Los verwelkomen. En op zondag 24 zullen de collec-
tes bestemd zijn voor het zendingswerk van de Synode, met als doel het beschikbaar 
krijgen van 170.000 reais. 
 

- Zondag 17 september na de ochtenddienst, is er gelegenheid om namen voor te 
stellen voor 4 ouderlingen en 1 diaken. Gebruik meerdere zondagen om na te den-
ken over uw voorstellen. Vorig jaar zijn uit de kerkenraad gegaan: Alessandro de Fari-
as, Silvia Kassies, Hermannus Morsink en Wim van de Riet. Deze mensen en ook 
naaste familieleden van hen die in de kerkenraad blijven dit jaar, hoeft u niet voor te 
stellen. 
 

Frans Jan van der Vinne 

03 Sra. Trijntje Kiers Salomons 84 

12 Sra. Emilia Kugler Strijker 68 

13 Sra. Johanna Gezina Rabbers 66 

14 Sr. Teunis Groenwold 75 

17 Sra. Aafke Strijker Rabbers 86 

17 Sr. Johan C. Kiers 74 

17 Sra. Wieneke Groenveld Salomons 72 

20 Sr. Jan Noordegraaf 78 

28 Sra. Catrien Borg Noordegraaf 76 
   

08 Clara Cantele Borg 2 

09 Bianca Carvalho Petter 10 

12 Albert Reinder Barkema Neto 6 

13 Clara Emilia Strijker 6 
16 Maria Luiza Rabbers Smilewski 5 

20 João Vitor Rabbers Smilewski 7 

24 Beatriz Vieira Vilas Boas Ribeiro 5 

27 Matteo Quirrenbach Boer 6 

27 Samuel Quirrenbach Boer 6 

 SEPTEMBER 

03 Sra. Fokje de Jager 

10 Aline van Gastel e Bruno Santos 

17 Fam. Jan Ate e Mariane de Jager 

24 Fam. Leandro e Stephany de Jager 

  

 OKTOBER 

01 Fam. Jacob e Mera de Jager 

08 Fam. Jefferson e Frederika de Jager 

15 Fam. Frans e Janny de Jager 

22 Sra. Johanna de Jager 

29 Fam. Wybe e Manny de Jager 

DIENSTEN VOORGANGERS COLLECTES 
03/09 9h30 Pr. Rorgers Pianaro Evangelisatie 

 9h30 Dienst Heilig Avondmaal Lar EH  
  Pr. Fernando Sabra  
 19h30 Pr. Fernando Sabra  
09/09 17h Huwelijksdienst CACJ  
  Pr. Rorgers Pianaro  
10/09 9h30 Pr. Fernando Sabra AASC 
 19h30 Pr. Rorgers Pianaro  
17/09  Zendingszondag  
 9h30 Pr. João Los Diaconie 
 19h30 Irm. Jacques de Best              H  

24/09 9h30 Pr. Fernando Sabra Zendingswerk 
 19h30 Pr. Rorgers Pianaro Synode 
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